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Toelichting bij de dienst 

 

Vandaag, zondag 15 maart, is de vierde zondag van de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor 

Pasen. In de veertigdagentijd tot en met Pasen werken de deelnemers van de schildergroep mee aan 

de diensten.  

 

Het thema van dit jaar is ‘Wat van waarde en betekenis voor ons is’ 

  

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus: we volgen hem op de weg die hij is 

gegaan.  

 

We spreken in de kerk vaak van het geloof in Jezus, maar we kunnen ook spreken van het geloof 

van Jezus, waardoor hij zijn weg kon gaan.  

Het geloof van Jezus blijkt uit wat hij zegt en doet. Dit geloof kan ons raken en we kunnen erin 

vinden wat voor ons leven van betekenis is.  

Zo vormen we ons eigen geloof en kunnen dit weer delen met anderen.  

 

In het veertigdagenproject van 2026 zoeken de leden van de schildersgroep naar wat hen in het 

bijzonder raakt en aanspreekt in het geloof van Jezus.  

Zij begonnen met de vragen:  

Wat van het geloof van Jezus is voor ons eigen geloof een belangrijke bron?  

Welk woord, of welke zin, of welk verhaal of beeld laat ons ons iets wezenlijks zien van dit geloof?  

Dat kan een woord van Jezus zelf zijn, of een verhaal of beeld uit zijn leven, maar we kunnen ook 

iets elders in de Bijbel vinden, of daarbuiten. Het gaat om iets wat voor ons persoonlijk veel 

betekent.  

Bij dit woord, deze zin, dit beeld of verhaal, heeft iedereen vervolgens zelf een beeld gemaakt in de 

vorm van een schilderij.  

 

Vandaag zien we het schilderij ‘Vergeving’ van Nellie Damman.  

 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel (voor de dienst) 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Orgelspel 

    

 

Bemoediging en groet 

 

Voorg.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Voorg.:  Die trouw houdt in eeuwigheid 

Allen: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.  

Voorg.: De Heer is met U! 

Allen:  OOK MET U IS DE HEER! 

 

Drempelgebed 
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Wij zingen:  Lied 216 

 
 

2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3.  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Kyriëgebed 
 

Telkens als er klinkt in het gebed: “daarom roepen wij tot U:”,  

zingt de gemeente: 

 

 
          Heer, ontferm  U,    Heer ontferm   U,   Heer, ontferm  U. 

 

 

Wij zingen: Lied 634 
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2.  Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Presentatie van het schilderij van Nel Damman 

 

Muziek:  ‘Als er vergeving is’, Lied 629 uit de bundel ‘Opwekking’ 

 

Tekst: 

Hoe kan ik verder leven 

Hoe moet ik verder gaan 

Kan ik ooit vergeven 

Wat mij is aangedaan 

De wonden in mijn ziel 

De haat en bitterheid 

Lijken niet te helen 

Niet door woorden niet door tijd 

 

Refrein:  Maar als er vergeving is kan er genezing zijn 

Van de pijn en het verdriet diep van binnen 

Als er vergeving is kan er genezing zijn 

En de weg van herstel kan beginnen 

 

O God ik heb U nodig 

Ik kan het zelf niet 

Ik lijk haast te verstikken 

In angst en in verdriet 

Hoe kan ik ooit vergeven 

Zoals U mij vergeeft 

Dwars door alles heen 

Wat mij beschadigd heeft 

 

Refrein 

 

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan 

Ook al zal er een litteken blijven bestaan 

Want is Uw liefde niet sterker dan de dood 

En Uw vergeving niet dieper dan mijn nood 

 

Want waar uw vergeving is zal genezing zijn 

Van de pijn en het verdriet diep vanbinnen 

Waar uw vergeving is zal genezing zijn 

En de weg van herstel kan beginnen 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Uit de Bijbel: Jeremia 7, 1 – 8 

 

De HEER richtte zich tot Jeremia: ‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze 

boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze 

poorten naar binnen gaan om je voor de HEER neer te buigen. Dit zegt de HEER van de 

hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven 

wonen. Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De 

tempel van de HEER! De tempel van de HEER!” Als jullie je leven werkelijk beteren, 

als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet 

onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden 

aan lopen, jullie onheil tegemoet, dan mogen jullie hier blijven wonen, in het land dat Ik 

jullie voorouders gegeven heb, voor altijd en eeuwig.  Maar jullie vertrouwen op die 

bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. 

 

 

Wij zingen: Lied 1005: 1 en 2 

 
 

2.  Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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Uit de Bijbel: Romeinen 12, 9 – 21 
 

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb 

elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de 

Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed 

ondervindt, en bid onophoudelijk.  

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen 

hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet 

heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga 

niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle 

mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om 

met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar 

laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om 

wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, 

geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende 

kolen op zijn hoofd.’ Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade 

door het goede. 
 

Wij zingen: Lied 1005: 3, 4 en 5 
 

3.  Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

4.  Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

  Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitleg en verkondiging 
 

Wij zingen: Lied 263 
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2.  Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 

3.  Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

 

Orgelspel 
     

Voorbeden     

Stil gebed 

ONZE VADER  

   
 

Wij zingen: Lied 23c 

 
 

2.  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam. 

 

3.  Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

geeft steun en veiligheid. 

 

4.  Terwijl de vijand toe moet zien, 

maakt U mijn tafel klaar. 

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 

en redt mij in gevaar. 

 

5.  Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 
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Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 

 
 

Orgelspel 

 

 

 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang. 
 

Zwart voor de kerk,  

Groen voor diaconie,  

Rood voor uitgangscollecte 

 

 

 

 
Fijne zondag gewenst ! 

U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee  
of een glas limonade, na afloop van de dienst. 

 

Volgende week, zondag 22 maart,  
gaat ds. A. Schrage - Buitenbos  

uit Ouderkerk a/d Amstel voor in de dienst 
organist is Sjaak Groot jr.. 


